
 
   Vakantie Volendam 2013.                Tendens Vakanties 
     
         Bep-Lidy-Nico-Robert-Cynthia-Wim-Rob-Peter en Babs 
 



Vrijdag 5 juli 2013 
 
Hoera de vakantie kan beginnen,de deelnemers komen om 12.00 uur naar  het kantoor 
Tendens. 
Onze bus om naar Volendam te rijden is gearriveerd zodat wij de koffers van Nico,Wim, 
Peter en Bep  kunnen gaan laden, waarna wij naar Veenendaal rijden om Lydie op te 
halen. 
En nu op weg naar ons vakantie huisje in Volendam waar Cynthia en Robert ook zijn 
aangekomen. 
S’middags een wandeling over het park gedaan en een ijsje gegeten waarna we terug 
liepen naar ons vakantiehuisje. 
S’avonds hebben de dames gekeken naar de laatste aflevering van goede tijden slechte 
tijden en daarna hebben we gekeken naar X factor. 
 

  .   
 
             Bij aankomst in ons huisje eerst aan de koffie met een gevulde koek. 

    



Zaterdag 6 juli 2013. 
Vandaag deden wij de gordijnen open en de zon stond al hoog aan de hemel dus dat 
beloofde weer een mooie dag te worden. 
Vanmiddag via  de dijk naar het centrum van Volendam gelopen. 
Wij hebben zoals jullie hier onder kunnen zien de foto in klederdracht laten maken 
 

 
Het was een leuke maar warme ervaring om de klederdracht aan en uit te 
trekken. 
Lekker nasi met saté gegeten  en daarna zijn we boodschappen gaan doen omdat we er 
op de dag geen tijd voor hadden gehad. 

 



 
  
 
 
 
 
 
 



 
Zondag 7 juli 2013 
 

 
 
Vandaag zijn wij naar tulpenland geweest. 
 
 



 
 
    Wij hebben vandaag op een televisie kunnen zien hoe tulpen groeien en bloeien. 
 
 
 
 
 



 
 
Het was een dag vol met prachtige tulpen  en een speeltuin met een skelter parcours  
Waar er natuurlijk door sommige van ons een parcours werd afgelegd , 
 
 
 
 



                                        Zondagavond uit eten bij de pizzeria 

 
                  Hier zijn wij in afwachting van de heerlijke pizza’s en patat met saté. 



                             En daar zijn die heerlijke pizza’s dan 
 

 
 
 
 
 
 



Maandag 8 juli 2013 
 
Met de Marken Express boot naar Marken, vaartijd was 30 minuten over de Gouwezee 

 



 
  
Een indruk hoe de mensen vroeger hebben gewoond, een klein huisje met een bedstee 
Geen stromend water, geen elektriciteit en de wc was buiten, dit huisje is nu een 
museum. 
 
 
 



 
 
De klompenmakerij op Marken waar wij hebben kunnen zien hoe een klomp gemaakt 
word, vroeger was het handwerk en nu heeft de machine het meeste werk overgenomen. 
 
 
 
 



Laat het nu toch zo uitkomen dat wij met de boot genaamd Jan Smit zijn teruggevaren 
naar Volendam,iets wat Bep toch wel heel leuk vond. 
 

 
 
Het was een prachtige dag op het water en op Marken. 
 
 



 
 
Onderweg van Marken naar Volendam en daarna met Koos konijn op de Foto. 
 
 
 
 
 



Maandag 09-07-2013  Vandaag naar het sprookjesbos. 

 



In het sprookjesbos hebben we roodkapje,sneeuwwitje de boze wolf, pinokkio, hans en 
grietje, de reus, klein duimpje, de gelaarste kat, doornroosje, de heks, de zingende 
oerang-oetangs. 
De tovenaar van os ezeltje strekje, de timmerman, de kruidenier,de dokter, kabouter 
govert in het bad , de zeven geitjes, 

 
 
 



Allemaal in oude klederdracht. 

 
van boven naar beneden. 
Robert-Wim-Cynthia-Nico-Lidy-Bep en Peter. 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



Woensdag 10 juli 2013 
Vandaag naar het Van Blanckendaell Park. 

 
      Wij gaan vandaag kijken hoeveel verschillende dieren wij kunnen zien 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdagavond 10 juli 2013 
 
Lekker uit eten in Volendam 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                              Het eten was heerlijk en het was heel gezellig. 
 
 
 
 
 



 



 
                                        Ons huisje in  Marinapark Volendam 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 11 juli 2013 
 
Het palingsound museum. 
 
 

 
 
 



Vandaag is Cynthia jarig en dat gaan we vieren met Koffie met appeltaart 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                           Allemaal in volendammer kostuum 
 
 
 
 
 



 
                                                           Naar de kaasmakerij 



 Voor de laatste keer naar de dijk in Volendam , morgen is de vakantie weer om. 

 
 
Het was een mooie week met hele verschillende deelnemers. 
Bedankt voor jullie gezelligheid en geduld. 
Babs en Rob. 


